We hebben een nieuwe regering. Vandaag 10 januari 2022 is het eindelijk zo ver. Er staat een nieuwe
ploeg klaar om de taak van de vorige over te nemen. Hoewel nieuw. Het zijn exact dezelfde partijen
als in de vorige regering, VVD, D66, CDA en CU met als enige verschil de positie van het CDA, dat was
in Rutte Il nog de tweede partij en nu de derde partij, qua grootte. Volgens Wobke Hoekstra heeft
deze regering wel een duidelijk CDA gezicht, volgens hem druipt het CDA er van af, als dat maar geen
vlekken geeft. Maar nu staan ze daar dan toch eindelijk na 299 dagen. Het lijkt wel een
zwangerschap. De weeén kwamen in december opgang om uiteindelijk te eindigen in een gedrocht
dat verdacht veel op zijn voorganger lijkt.

De formatie liep er traag en daar zijn natuurlijk een aantal redenen voor. Maar wat de redenen ook
mogen zijn het moet beter de volgende keer, het vertrouwen in de politiek die al laag was heeft
hierdoor wel een enorme daling gekregen. Er werd weinig gecommuniceerd naar de Kamer toe, de
mensen die wij gekozen hebben, maar meer naar de pers. Er werden openlijk fouten gemaakt die
later dan weer onder het tapijt geschoven werden. Partijen geraadpleegd waar dan de een wel en de
ander niet mee wilde regeren, en dat allemaal onder het gebrek aan leiderschap van onze beoogd
Minister President.

De vorige regering is gevallen over de Toeslagenaffaire. Niet zo maar een verhaal maar waar echte
menen de dupe zijn geworden van falend beleid binnen de Belastingdienst. Mensen zijn op straat
gezet en er hebben zelf mensen zelfmoord geleegd door de valse beschuldigingen en de toren hoge
onterechte boetes. De hele Toeslagenaffaire heeft mensen levens geéist. Falend beleid en een
Belastingdienst die er van uit gaat dat de burger schuldig is tot hij/zij het tegendeel bewijst. Gelukkig
is de man die verantwoordelijk was voor de grote leegloop en de reorganisatie van de
Belastingdienst opgestapt. Gelukkig heeft hij uiteindelijk zijn politieke verantwoordelijkheid
genomen, maar zijn baas nog steeds niet. Wiebes zien we dan ook niet meer terug in het nieuwe
kabinet, al was ik niet verbaasd geweest als dat wel zo zijn.

De afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen laat erg lang op zich wachten. Er zijn
inmiddels zo veel deskundige nodig om tot een oordeel te komen dat de burgers de moed bijna
opgegeven hebben. En dat is waar de regering op uit is. Zo veel mogelijk winst en zo min mogelijk
verantwoording. Zelfs een klein beetje transparantie is niet mogelijk. en dat hebben we eerder
gezien.

Er is zelfs een naam gegeven aan het gebrek aan transparantie de Rutte doctrine. Het begon met
Klaas Dijkstra, ja van dezelfde partij, die vond dat persoonlijk beleidsopvattingen van ambtenaren
niet vielen onder de informatiewet en daarom afgeschermd dienende te worden. Even voorbij gaand
aan of het raadzaam is dat een ambtenaar wel of niet zijn persoonlijk mening in een beleidsstuk dient
te zetten.

Het gevolg hiervan is dat ambtenaren hun stukken niet meer deelde met de Kamerleden of ze pas
deelde als er hele stukken tekst waren weggestreept. Onder de censuur waren gekomen. Immers als
een ambtenaar een stuk op stelt en begint met de zin; het is mijn mening dan valt het hele stuk niet
meer onder de informatiewet. Mede daardoor duurde het erg lang voordat er duidelijkheid ontstond
omtrent de Toeslagenaffaire.

Naast deze walgelijke doctrine heeft Mark Rutte nog een bijdrage geleverd aan de Nederlandse taal
en politiek, het actief geheugen. En dat van hem vertoont meer gaten dan een gemiddelde
Emmentaler kaas. Als het hem uitkomt heeft hij het niet in zijn actieve geheugen zitten, waar dat dan
ook mogen zitten als het al bestaat. Beloftes doen en die dan weer breken, uitsparen doen en die
dan ontkennen. Leugens verspreiden en falend beleid in stand houden. En dat allemaal bedekken
met zijn gaten in zijn actief geheugen. Ze blijven toch wel op mij stemmen moet hij denken, bij
gebrek aan een alternatief, zo langzamerhand begin ik te denken dat alles beter is, dat een beter
alternatief makkelijk gevonden kan worden.



Een aantal bewindslieden zien we niet meer terug en een aantal krijgen aan andere functie. De partij
die verantwoordelijk is voor de enorme ellende bij de Toeslagenaffaire gaat de verantwoordelijke
leveren voor de oplossing er van. Linkt logisch natuurlijk.

Mark Rutte blijft als Minister President. Ondanks al zijn gebreken wordt hij nog steeds gezien als de
ultieme leider. Tijdens de immigratie crises was hij onzichtbaar, de aardbevingen afhandeling heeft
hij gebrek aan leiderschap getoond. Zijn houding in de hele Toeslagenaffaire is er een geweest van
ontkenning en afschuiven. Ook tijdens de formatie hebben we weinig gehoord dat duidelijk maakt
dat hij ook maar de schijn van een regie in handen had.

Hugo de Jong gaat naar Volkshuisvesting, ook een gebied waar hij geen verstand van heeft en nooit
werkzaam in is geweest. En wij maar denken dat hij stopt omdat het hem te veel was geworden.
Gelukkig krijgt hij nu een makkelijk departement. Het oplossen van de enorme woningnood, mede
veroorzaakt door de VVD en het CDA, moet makkelijker zijn dan ons door een pandemie leiden. In
zijn plaats komt iemand op Volksgezondheid die daadwerkelijk verstand heeft van gezondheidszorg,
de eerste in 22 jaar, het werd tijd.

Carola Schouten die de rol van de boeren in de stikstof crises bagatelliseert en riep dat tijdens haar
bewind de boeren niets hoefde te vrezen krijgt aan ander departement. Zij mag het nu proberen op
Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Dit maal geen boeren maar mensen in een uitkering die
aan het werk gezet moeten worden. werken voor een uitkering die ooit een recht was. Misschien
kunnen ze bij de boeren gaan werken, strontscheppen.

We nemen ook afscheid van een paar ministers.

De al eerder genoemde Eric Wiebes die wel zijn politieke verantwoordelijkheid nam eindelijk en
feitelijk te laat.

Stef Bos. Mislukte eigenlijk op elk departement. Hij heeft bij buitenlandse investeerders reclame
gemaakt voor de Nederlandse vastgoedsector, één van de redenen waarom er nu zo weinig
beschikbare woningen zijn.

Ferdinand Grapperhaus. Houdt zich niet aan de coronamaatregelen door op zijn trouwerij elke
afstand te negeren, maar vindt wel dat mensen asociaal zijn als ze zich niet een de regels houden.
Hypocriet noemen we dat. Hij roept varensboeren op om voor eigen rechter te spelen als het om
dierenactivisten gaat, is bij wet verboden. Negeert zijn eigen stalen vuist beleid en overtreed de wet,
en komt met een slap excuus en dat is alles weer goed.

Sander Dekker omdat hij werkelijk tot niets in staat is. De hele sociale advocatuur is door hem
vakkundig de nek om gedraaid. Alleen de rijke kunnen nog een advocaat huren om gerechtigheid te
krijgen.

Maar goed we krijgen een nieuwe regering en laten we ze in ieder geval het voordeel van de twijfel
geven. Al was het maar voor de eerste zes maanden. Ze zullen ongetwijfeld hun best doen om zo
goed mogelijk het land te besturen.



