
Nederland zit in de Europese Unie. En of we het daar nu mee eens zijn of niet we zitten daar prima. 
De handel wordt niet gehinderd door allerlei handelsbeperkende maatregelen zoals invoerrechten 
en douane doorzoek praktijken. En omdat wij een handelsland zijn is dat behoorlijk in ons voordeel. 
Zo hebben wij een bijna ononderbroken handelskaravaan naar onze grootste handelspartner 
Duitsland., en daar verdienen we goed aan. Nederland moet dus in de Europese Unie blijven, al was 
het maar voor de open grenzen. 
 
Ik ben Nederlander, geboren in Utrecht, maar voel mij meer dan alleen maar Nederlander. In mijn 
leven heb ik gereisd door delen van Europa en genoot van wat ik zag. Wij bewonen een prachtig land 
en een prachtig continent. Gevarieerd in al zijn natuurpracht en cultuurdiversiteit. Elke streek zijn 
eigen eigenaardigheden, en toch samen een eenheid. Kijk alleen maar naar ons eigen land. Er is bijna 
geen groter contrast dan tussen Friesland en Limburg, en dan bedoel ik niet alleen de afstand. En 
daarom ben ik naast Nederlander ook Europeaan.  
 
Als we zo eens kijken naar andere landen dan hebben we hier ook een enorme vrijheid. En dat bevalt 
mij uitstekend. Wij zijn vrij om te zeggen en te denken wat we willen en zelfs de overheid heeft dat 
te respecteren. Wij zij hier min of meer vrij om te reizen, nu met de corona maatregelen is dat 
minder en daar vinden wij dan ook behoorlijk veel van. Maar als de tijden normaal zijn hebben wij 
alle vrijheid om te gaan en staan waar wij willen. Er zijn landen te vinden waar dat niet zomaar 
vanzelfsprekend is. En niet alleen de voor de hand liggende landen zoals Noord Korea, Turkije en 
China maar ook de VS. Ja zelfs de laatste, er zijn binnen een straal van 100 mijl ( ± 160 km) van de 
grens check points waar Amerikanen moeten aantonen staatsburger te zijn alvorens ze door mogen 
rijden. Stel dat we hier in Amsterdam moeten aantonen Nederlands staatburger te zijn als we op de 
ring rijden. 
 
Het is veilig om te zeggen dat wij het in Europa en zeker in Nederland best goed voor elkaar hebben. 
Maar Europa is niet één geheel. Er zijn verschillen in Europa die het onmogelijk maken om te spreken 
over een eenheid. En dan bedoel ik niet de taal. De taal is wel eens waar het gene dat ons het meest 
onderscheidt van elkaar maar er zijn meerderen verschillen. En deze verschillen maken het schier 
onmogelijk om te spreken over een eenheid. De taal komen wel over heen. Ik snap dat het gevoelig 
ligt om Duits de voertaal van Europa te maken maar Engels of Frans moet toch geen probleem zijn. 
Of desnoods Engels als verbinding makende taal en Frans als de taal van de politici, dat laatste 
hadden wij ook tijdens de Bataafse republiek en het eerste Koninkrijk.  
 
De Europese Unie is een geld verslindende moloch geworden die door de ingewikkelde structuur niet 
meer kan veranderen. Het is alsof een gigantische olietanker een smal kanaal in vaart en dan moet 
draaien. Bijna onmogelijk door zijn logheid. Het is het schip dat vast zit in het Suezkanaal en dat niet 
vlot getrokken kan worden. Monsterlijk en onoverzichtelijk. Aan elkaar hangend van allerlei 
commissies die van elkaar niet weten wat de ander doet en vaak ook  niet eens van hun eigen 
commissie. Vele kantoren en medewerkers die ook nog eens regelmatig verhuizen van Brussel naar 
Straatsburg omdat dat ooit afgesproken is. Een afstand van hemelsbreed ongeveer 315 kilometer. Er 
is een verhuisbedrijf dat alleen maar het Europees parlement als klant heeft en daar goed aan 
verdiend, heel erg goed zelfs. Er wordt met overheidsgeld gesmeten als of er een onuitputtelijke 
geldvoorraad is. En overheidsgeld is belastinggeld, geld dat van de burgers afkomstig is. Wij betalen 
voor die achterlijke verhuizing. 
 
Naast deze geldverspilling worden er ook zaken behandeld in het Europese Parlement waarvan een 
zinnig mens zich hardop afvraagt of dat wel nut heeft. Er is een waarschijnlijk veel te dure commissie 
in het leven geroepen die ons de burgers waarschuwt voor nepnieuws. Als of wij zelf niet in staat 
zouden zijn om zelf onderscheid te maken tussen wat echt is en wat niet. Het is hun taak niet. Daar 
hebben wij ons gezond verstand voor mee gekregen en hopelijk onafhankelijke en nadenkende 



journalisten. En ik weet dat alle twee schaars goed lijkt maar dan nog is het niet aan het Europese 
Parlement om een dergelijke commissie in het leven te roepen. Het grenst aan censuur. 
Of een commissie die bepaalt welke groente er hoe moeten uitzien. Een komkommer moet recht zijn 
net als een wortel. Een banaan krom, een appel moet een bepaalde grote hebben vast gesteld door 
de EU. Voldoen ze niet dat weg er mee. In de vernietiger. 
 
Om te zeggen dat de huidige Europese Unie een geldverslindende mislukking is mag gerust een 
understatement genoemd worden.  
 
Er zijn ook te veel verschillen binnen Europa. Allemaal in dezelfde unie maar toch heel verschillend. 
Kijk alleen maar naar de rechters in Polen. De regering heeft daar de rechters vervangen die kritisch 
tegen over de politiek staan of geen lid zijn van de regerende partij. In Hongarije zijn anti homo 
wetten aangenomen. Sommige landen sluiten de grenzen voor alle vluchtelingen en weigeren om 
mensen op te nemen die daadwerkelijk opvang nodig hebben. Ook de Hongaren hebben de grenzen 
gesloten, wij vingen ze wel op in 1953 tijdens de Hongaarse opstand. Overal in de unie is in naam een 
democratie en overal willen we dat ook uitdragen, overal worden mensenrechten gerespecteerd 
binnen Europa, behalve in Polen en Hongarije. En het liefst doen we zaken met landen die dat ook 
respecteren. Behalve natuurlijk als het om China gaat, we zouden de panda’s eens kwijt raken,  
behalve met Saudi Arabië, we zijn vriendjes in de strijd tegen het terrorisme, behalve met de VS 
natuurlijk dat zijn onze boezenvrienden en zo zijn er nog een paar uitzonderingen omdat we 
vriendjes zijn. 
 
De nationale politiek lijkt niet in staat om de Unie te verdedigen, er is amber belangstelling voor 
verkiezingen op Europees niveau. Het lijkt alsof zelfs onze eigen politici niet kunnen uitleggen 
waarom de Europese Unie belangrijk is. Alsof niemand de Unie serieus neemt. En als wij onze eigen 
Unie niet serieus nemen hoe kunnen we dan verwachten dat andere dat wel doen. 
 
En daarom, ondanks dat ik meer Europeaan ben dan Nederlander, roep ik op om de Europese Unie 
per direct op te heffen. In deze vorm heeft het geen enkele meerwaarde meer. Maar zoals ik al zei ik 
ben meer Europeaan dan Nederlander dus pleit ik wel voor een verenigd Europa. Hoe dan? 
 
Ik ben een groot voorstander van een Verenigd Europa met open interne grenzen, vrijheid van 
reizen. Waar in elk land dezelfde wetten gelden, en vooral mensenrechten. Waar vrijheid om te 
kiezen de norm is. Waar niemand zijn mond gesnoerd kan worden. Vrijheid van meningsuiting moet 
de basis zijn. Vrijheid van religie, vrijheid van seksuele voorkeur, vrijheid van vergadering, vrijheid van 
demonstreren. Geen onderscheid, maar dan ook echt niet, tussen de geslachten, afkomst of 
huidskleur. 
 
Waar voor hetzelfde werk dezelfde beloning gegeven wordt. Waar de belastingdruk overal gelijk is. 
Gelijke inkomsten belasting, BTW, vermogensbelasting, overdrachtsbelasting en noem maar op. 
Waar iedereen bruto hetzelfde verdient en netto ook. Waar arbeidstoeristen tot het verleden 
behoort en waar mensen niet uitgebuit worden. Ja in sommige landen verdienen mensen 
aanmerkelijke minder dan hier maar dat is nog geen enkele reden om mensen hier niet iets meer dan 
het minimum te geven waar Nederlander meer verdienen. 
 
Waar de kosten van het leven gelijk zijn.  Zeg maar de dagelijkse boodschappen. Om een voorbeeld 
te geven; een tube tandpasta kost in Nederland gemiddeld twee keer zo veel als bijvoorbeeld in 
Denemarken.  En zo zijn er meer dezelfde producten die in verschillende landen een verschillende 
prijs kennen. Wie in het buitenland op vakantie is geweest komt al snel tot de conclusie dat de 
Nederlandse horeca behoorlijk aan de prijzige kant is. Waar is er nog een kop koffie te bestellen 
onder de 2 euro, behalve in en sportkantine misschien. 
 



Ook de kosten voor de  gezondheidszorg zijn niet overal gelijk, ook de kwaliteit niet. In het 
Verenigend Koninkrijk is de gezondheidszorg gratis, net als in Frankrijk en Noorwegen. De andere 
landen kennen bijna allemaal een vergelijkend zorgstelstel als wij, maar over het algemeen wel 
goedkoper. Wij betalen veel premie, eigen risico en belasting voor de zorg. En ja ik weet onze 
gezondheidszorg is van een behoorlijke kwaliteit maar de kwaliteits meerwaarde staan in geen 
enkele verhouding tot wat wij maandelijks betalen.  
Naast gelijkheid in gezondheidszorg moet er ook gelijkheid komen in onderwijs. Zonder goed 
onderwijs verdwijnt de beschaving. Dit is niet zo maar een losse kreet maar en onderbouwde 
bewering. Zonder onderwijs verdwijnt het lezen, de jeugd in Nederland leest al erbarmelijk slecht en 
weinig, en daarmee de objectieve kennis overdracht. Daardoor zullen uiteindelijk beroepen 
uitsterven.  Als wij als een verenigd Europa mee willen gaan op wereld niveau dan moeten we zorgen 
dat wij de beste opleidingen hebben anders worden we uiteindelijk voorbij gelopen door de rest van 
de wereld. Kennis is macht uiteindelijk. 
 
Het is verstandig om te  realiseren dat verantwoordelijk natuurbeheer niet bij de grens stopt en dat 
wij het niet voor ons zelf doen. De wind waait over grenzen heen, rivieren stromen dwars door 
grenzen heen. Wij vliegen over oceanen heen en nemen van alles mee. We moeten de wereld beter 
behandelen anders zijn er straks geen mensen meer over om de wereld verantwoordelijk te beheren. 
En heel eerlijk, Moeder Natuur heeft ons net nodig, wij wel Moeder Natuur. Wij hebben de wereld 
niet in beheer van onze kinderen maar van onze kleinkinderen. Wij kunnen nu beslissingen nemen 
die meer dan één generatie beïnvloeden, aan ons de keus goed of slecht. Laten we nu voor goed 
kiezen, maar dan wel als verenigd Europa en niet als individueel land. Laat de overheid het voorbeeld 
geven en de bevolking stimuleren. 
 
Als we komen tot een verenigd Europa waarbij de landen daadwerkelijk gelijk zijn, op een aantal 
duidelijke verschillen na zoals taal en cultuur, dan kunnen ons zelf een keer serieus nemen en 
misschien kunnen ander ons dan ook een keer serieus nemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


