Alle spreuken van 2023.













Week 1

Een nieuw jaar, elke dag een nieuwe kans.

Week 2

Iedereen kan nummer één zijn, dat is geen kunst. De kunst is uit te vinden waarin.

Week 3

Er is niet zoiets als een onvermijdelijke oorlog. Wanneer er oorlog komt zal het zijn
doordat de menselijke wijsheid gefaald heeft.

Week 4

We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.

Week 5

De kwaliteit van je leven, wordt bepaald door de kwaliteit van je gedachten,

Week 6

Taal is de uitdrukking van cultuur. Zonder goed onderhoud van de taal verschraalt het
denken.

Week 7

Het geheim tot een lang en gezond leven is om de helft minder te eten, twee keer zoveel
te lopen, drie keer zoveel te lachen en lief te hebben zonder grenzen.

Week 8

Rechten zijn net als spieren, als ze niet worden gebruikt worden ze zwakker.

Week 9

Evenmin als het vuur het vuur kan blussen, kan ook het kwaad het kwaad overwinnen.

Week 10

Politiek taalgebruik is zo gemaakt om leugens waarheidsgetrouw te laten klinken en
moord acceptabel te laten lijken.

Week 11

Als je een regenboog wil moet je eerst de regen accepteren.

Week 12

Hij die goed is in excuses maken is zelden goed voor iets anders.

Week 13

Er bestaan geen feiten alleen interpretaties.

Week 14

Wie het heden beoordeelt moet over voldoende verleden beschikken.

Week 15

Onderwijs moet niet alleen opleiden voor het werk, het moet opleiden voor het leven.

Week 16

De test van onze vooruitgang is niet of we meer kunnen toevoegen aan de rijkdom van
mensen die al veel hebben, maar of we voldoende kunnen geven aan diegenen die te
weinig hebben.

Week 17

Een stad zou niet groter mogen zijn dan dat wat een man in een ochtend kan belopen.

Week 18

Alles wat de moeite waard is om te bezitten, is ook de moeite waard om er op te
wachten.

Week 19

Een goede daad verrichten is makkelijk; de gewoonte ontwikkelen om dat altijd te doen
niet.

Week 20

We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.

Week 21

Tracht niet een man van succes te zijn, maar probeer liever een man van waarde te zijn.

Week 22

Schoonheid is de balans tussen innerlijk en uiterlijk.

Week 23

Van liefde dromen is soms heerlijker dan ze te bedrijven.

Week 24

Wie nu zijn vel niet brandt, staat straks als een bleekscheet op het strand.

Week 25

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen.

Week 26

Er is slechts één weg naar geluk en dat is op te houden met je zorgen maken over dingen
waar je geen invloed op heb.

Week 27

De hersenen zijn een spier die de wereld kan bewegen.

Week 28

De grootste openbaring is de stilte.

Week 29

Een volk van slaven verdient een regering van tirannen.

Week 30

Wie zegt: hier heerst vrijheid, liegt, want vrijheid heerst niet.




Week 31

Je bent nooit te oud om een ander doel te stellen of om een nieuwe droom te dromen.

Week 32

Bescheidenheid is het begin van al het verstand.

Week 33

Heb je eindelijk geld om dure kleding te kopen, kan je er niet meer in.

Week 34

De grootste vijand van de wetenschap is niet de dwaling maar de geestelijke traagheid.

Week 35

Alles wat we horen is een mening, geen feit. Alles wat we zien is een perspectief, niet
de waarheid.

Week 36

Als je troebel water met rust laat, wordt het vanzelf helder.

Week 37

Uw tijd goed gebruiken, dat is de basis van elke wetenschap en geluk.

Week 38

Je moet in het leven kiezen tussen geld verdienen en uitgeven: je hebt de tijd niet voor
beide.

Week 39

Armoede is de vader van revolutie en misdaad.

Week 40

Er is geen kunst die een regering sneller van een andere leert, dan die van het geld
kloppen uit de zakken van het volk.

Week 41

De essentie van werkelijk kiezen is dat je goed weet wat voor consequenties beide
mogelijkheden hebben.

Week 42

Uiteindelijk herinneren we niet de woorden van onze vijanden maar het zwijgen van
onze vrienden.

Week 43

Armoede verwoest families, gemeenschappen en naties. Het veroorzaakt instabiliteit en
politieke onrust en zorgt voor conflicten.

Week 44

Elke verandering stuit op weerstand.

Week 45

Hij die jou kan laten geloven in absurditeiten kan jou bewegen wandaden te plegen.

Week 46

Humor en geduld zijn de kamelen waarmee je door alle woestijnen kunt gaan.

Week 47

Politici zijn net als luiers, je moet ze regelmatig verschonen

Week 48

Kennis komt maar wijsheid blijft.

Week 49

Er zijn meer volwassenen bang in het licht dan kinderen in het donker.

Week 50

Tegenwoordig moet je wel erudiet zijn om het woord erudiet te begrijpen.

Week 51

Een paar dagen later door de griep maar hier is het dan de spreuk van deze week, niet
toevallig gekozen:

Een gezonde mens heeft duizend wensen, een zieke mens maar één.

Week 52

De laatste spreuk van de week van 2023. Volgende week een nieuw jaar.

Religieuze fanatici willen dat mensen hun eigen gedachten afsluiten, het bewijs negeren
en blindelings een heilig boek volgen op basis van eigen 'openbaring'

Sorry maar de spreuk van week 4 en week 20 zijn hetzelfde. Maar we kunnen ook geen probleem
oplossen met de denkwijze die het veroorzaakt heeft. En er zijn problemen genoeg.




