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Alle spreuken.

Week 1 Afscheid is de moeite niet waard.

Week 2 Er is maar één moment dat je op tijd kunt komen. Ben je er niet, dan ben je 6f te
vroeg, of te laat.

Week 3 Sneeuw vertraagt alles, behalve de snelheid van uitglijden.

Week 4 Als je het geluk niet zoekt zal je het ook nooit vinden.

Week 5 Zelfs de ergste storm gaat uiteindelijk liggen.

Week 6 Wetenschap is georganiseerde kennis. Wijsheid is georganiseerd leven.

Week 7 Hoe langer ik politiek volg, des te geringer wordt mijn geloof in menselijke
berekening.

Week 8 Zwijgen leren we pas in de loop van ons leven; spreken leren wij al eerder.

Week 9 Opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid. En de laatste twee
groeien waar de eerste heerst.

Week 10 Onvoorwaardelijke liefde zonder reden is de beste liefde, zoek iemand die zonder
reden onvoorwaardelijk van jou houdt en overlaat die persoon met redenen.

Week 11 Te leven is een gunst, te weten hoe is een kunst.

Week 12 Een vat vol geleerdheid is nog geen druppel wijsheid waard.

Week 13 Het is verstandiger een kaars aan te steken dan te klagen over de duisternis.

Week 14 Er is slechts één weg naar geluk en dat is op te houden met je zorgen maken over
dingen waar je geen invloed op hebt.

Week 15 Een vriendelijk woord hoeft niet veel tijd te kosten, maar de echo ervan duurt
eindeloos.

Week 16 Let op kleine uitgaven. Een groot schip kan zinken als gevolg van een kleine lek.

Week 17 Onderschat nooit de kracht van domme mensen in een grote groep.

Week 18 Al onze dromen kunnen uitkomen - als we de moed hebben om hen na te jagen.

Week 19 Wanneer vrijheid een concessie wordt, is de dictatuur dichtbij.

Week 20 Het is makkelijker om een oorlog te beginnen dan te beéindigen. Het is
makkelijker om anderen de schuld te geven dan naar jezelf te kijken, om de
verschillen met een ander te benoemen dan de overeenkomsten te vinden. Maar we
moeten het juiste pad kiezen, niet slechts het meest gemakkelijke pad.

Week 21 De definitie van domheid, de waarheid weten, de waarheid zien maar toch in de
leugen geloven.

Week 22 Democratie: vier jaar lang je mond houden; dan mag je stemmen op een pief die je
niet kent en die zelf nog niet weet wat-ie gaat doen.

Week 23 Angst verandert niets aan het verdriet van gisteren en lost de problemen van
morgen niet op.

Week 24 Waar visie ontbreekt, komt het volk om.

Week 25 Voetbal is een spel van fouten. Wie de minste fouten maakt wint.




Week 26 Feiten ruimt men niet uit de weg door te doen of ze er niet zijn.

Week 27 De meerderheid heeft nooit gelijk. Nooit, zeg ik je! Het is een van die
maatschappelijke leugens waar je als vrije en intelligente man wel tegen moet
rebelleren. Wie zijn de mensen die de grootste groep van de bevolking vormen --
de intelligenten of de dommen? Ik denk dat we het erover eens zijn dat het de
dommen zijn, ongeacht waar op de wereld, het zijn de dommen die de
overwelmende meerderheid vormen.

Week 28 Beschaving zal pas volwassen worden als ze diversiteit van karakter en ideeén
leert te waarderen.

Week 29 De natuur doet niets zonder doel.

Week 30 De grootste van alle zwakheden is bang te zijn zwak te lijken.

Week 31 Achter de coulissen van de dictatuur vloeit bloed, achter die van de democratie
geld.

Week 32 De zogenaamde paradoxen van een schrijver, waaraan een lezer aanstoot neemt,
bevinden zich vaak helemaal niet in het boek, maar in het hoofd van de lezer.

Week 33 Zomer: de periode waarin het te warm is om te doen waarvoor het in de winter te
koud was.

Week 34 Iedereen moet vrij zijn om de basis van zijn overtuiging te kiezen. Dat geloof mag
alleen beoordeeld worden op haar vruchten.

Week 35 Wijsheid is een beetje minder treuren om het verleden, een beetje minder hopen op
de toekomst, en een beetje meer het heden liefhebben.

Week 36 Als je het karakter van een mens wil leren kennen moet je hem macht geven.

Week 37 De hersenen zijn een spier die de wereld kan bewegen.

Week 38 De enige vrijheid die die naam verdient, is het proberen te verhogen van ons eigen
welzijn op onze eigen manier, zolang we niet proberen die van anderen te
ontnemen of hun pogingen belemmeren het te verkrijgen.

Week 39 Vrijheid is vrijheid voor de andersdenkenden.

Week 40 Hier komt de redenaar, met zijn zeeén van woorden en zijn druppeltje verstand.

Week 41 Een mens leert op twee manieren: door te lezen of door de omgang met slimmere
mensen.

Week 42 Een diplomaat is iemand die je op zo'n manier kan zeggen naar de hel te lopen, dat
je je ook nog op het reisje verheugt

Week 43 Eerlijk duurt het langst, vandaar dat vele mensen zo gauw klaar zijn.

Week 44 Onze meest verborgen tranen zoeken nimmer onze ogen.

Week 45 Niet keuze maar gewoonte regeert de onnadenkende kudde.

Week 46 Het enige wat je met liegen bereikt is niet geloofd worden als je de waarheid
spreekt.

Week 47 Feiten zijn koppige dingen.

Week 48 Tel geen dagen, maar zorg dat de dagen tellen.

Week 49 Wat een ramp lijkt, blijkt vaak een kans.




Week 50

Je kan beter je broek ophouden dan je status.

Week 51

Niemand spreekt zonder gevaar als hij niet op tijd weet te zwijgen.

Week 52

Afscheid nemen is met zachte vingers, wat voorbij is, dichtdoen en verpakken in
de goede gedachten der herinnering










