
Het einde van onze beschaving. De tekenen liegen niet. 

Aan alle beschavingen komt onherroepelijk een eind, dus ook aan de onze. En we hebben het best 
een tijd volgehouden. Een paar honderd jaar. We hebben grote beschavingen voorbij zien komen in 
de loop der eeuwen en nu is het onze tijd om langzaam te verdwijnen in de annalen van de 
geschiedenis. We hebben de Romeinen gekend, de opkomst van de Franken, het Heilig Romeinse 
Rijk om maar wat te noemen, het Duizend Jarige Nazi Rijk en de teloorgang van deze rijken 
natuurlijk, vooral die laatste verdween vrij snel wel met een enorme ellende achterlaten, en nu zijn 
wij aan de beurt. 

Niet meteen in paniek raken, het duurt nog wel even en er komt echt iets voor in de plaats. Eerst een
wat sombere donkere periode maar uiteindelijk zal op de resten van onze beschaving een nieuwe 
beschaving ontstaan. Een beschaving die dezelfde fouten zal maken als wij deden, die met dezelfde 
arrogantie zal beweren eeuwig durend te zijn en alle beschavingen voor hen doen overstijgen. Net 
als de onze. En misschien een troost, wij gaan dat niet meemaken. Wel het verval maar niet de 
opkomst van het nieuwe. Daar zit wel een behoorlijke tijd tussen.

Waarom is het einde nabij, waar baseer ik de stelling op. Waarom vind ik dat het er op lijkt dat onze
beschaving aan het aflopen is. Er zijn wat tekenen aan de wand zoals dat heet. Er ontstaan langzaam
signalen die het einde van deze beschaving aangeven. We zijn zeg maar aan het doordraaien.

Een van de dingen waar ik naar kijk is hoe wij met elkaar omgaan, en dan vooral op Social Media. 
Er is geen enkele rem meer en zeker niet op Social Media. We schelden elkaar verrot, dreigen en dat
allemaal lekker anoniem en vanuit de veiligheid van ons eigen huis achter het toetsenbord. Een 
moraal ridder met het gelijk aan zijn kant weg gezakt in een pluche bank. We vinden dat we meer 
rechten hebben dan een ander en zijn bereid om daar de ander voor te bedreigen, en te liegen, en in 
sommige gevallen te moorden.
En dat doen we niet alleen als individu, dat zou namelijk minder erg zijn, we doen dat als collectief,
gezellig met zijn allen.
We zien het niet alleen op Social Media maar helaas ook in de politiek en op het nieuws. Maar al te 
vaak is het hen tegen ons. De ander is de vijand omdat hij anders denkt dan wij, andere cultuur 
aanhangt dan de onze, of gewoon omdat ze een andere taal spreken en er ander uit zien. En we zien 
het overal.

We normaliseren extremisme. 
Helaas ook in Nederland. We horen de PVV, BBB en de VVD onzin uitkramen die met geen enkel 
feit bewezen kan worden en we vinden het normaal. We horen Faber roepen dat iemand door 
allochtonen is aangevallen ondanks dat slachtoffer en de politie het tegendeel zeggen. Ze neemt het 
niet terug, we vinden het normaal. Ze leest niet bestaande borden, neemt getallen die ergens terug te
vinden zijn. De VVD laat een kabinet vallen op niet bestaande cijfers en effenen daarmee de weg 
naar het eerste naoorlogse extreem rechtse kabinet. De PVV als grootste partij. Een partij die 
bestaat uit slechts één lid, en die onze Grondwet het liefst afgeschaft ziet. Een partij die om een 
bedacht probleem de volksvertegenwoordiging aan de kant wil schuiven. Mocht dat ooit gebeuren 
dan is dat direct het einde van onze democratie.
Desinformatie verspreiden en echte journalisten die niet kritiekloos de leiders volgen weg zetten als 
“fake news” Aanval op de rechters, journalisten en advocaten en wij kijken er naar en halen onze 
schouders op. Daar waar onze rechtstaat voor staat heeft geen waarde meer, alleen nog maar het 
geschreeuw van de populisten.
In de Verenigde Staten jagen ze immigranten weg en de jacht op alles dat maar enigszins lijkt op 
een immigrant. En dat allemaal gevoerd door racisme. Niet nadenken maar weg jagen desnoods met



leugens. Dat de economie draait op immigranten lijkt vergeten, tot de boeren geen arbeidskrachten 
hebben en de oogst op het veld ligt te verrotten. Leugens die meer waarde hebben dan de waarheid.

Religieus extremisme.
We kijken naar een heel klein deel van een religieuze groep en stellen dat als norm. Dat wil zeggen 
bij een religie dat niet het onze is. Om te rechtvaardige dat we alles maar dan ook alles gebruiken 
om ze buiten de deur te houden. We weigeren naar onze grootste eigen religie te kijken. Zouden we 
dat wel doen dan zien we dezelfde waanzin die we in de ander verafschuwen. De drie grote 
geloofsstromingen in Europa en de VS zijn gebaseerd op dezelfde fundering, het oude testament. 
De eerste boeken uit de bijbel, de thora en de koran zijn vrijwel hetzelfde. In een van de boeken 
worden de regels, de wetten beschreven. En die zijn over het algemeen niet echt prettig. Dualisme 
ligt ter grondslag van het geloof, goed tegen kwaad, zwart tegen wit. Wie goed doet gaat naar de 
hemel wie slecht doet naar de hel. Lekker makkelijk en overzichtelijk. Maar wat is goed doen en 
wat is slecht doen. Om daar onderscheid te maken zijn de wetten opgeschreven. Met hun straf. En 
gezien de tijd waarin deze boeken werden geschreven gaan het vaak om behoorlijke straffen. 
Doodstraf en mishandeling in naam van welke god dan ook. 
Voor alle christenen, lees het boek leviticus een keer goed door. En dan bedoel ik goed. En niet 
alleen maar de verzen lezen die jou beter uitkomen maar allemaal en bedenk hoeveel van deze 
regels jij naleeft. Aan welke wetten heb jij je de laatste jaren gehouden. Niet wijzen naar een ander 
maar eerst kijken naar jezelf.

Oorlogen en conflicten.
In Nederland hoor je vaak we leven al heel lang in vrede, ik ben van na de oorlog en dat wil ik zo 
houden. En ja we hebben het hier erg goed. Er zijn geen gewapenden conflicten meer geweest 
binnen het Koninkrijk der Nederlanden sinds de onafhankelijkheid van Indonesië in 1949. In het 
Europese deel niet meer sinds 1945. Maar er zijn wel degelijk conflicten geweest, oorlogen waar 
Nederland direct of indirect bij betrokken was. Er zijn sinds 1945 meer dan 200 gewapenden 
conflicten geweest in de wereld. Wereldvrede, waar elke Miss World zich voor inzet, is een 
onbekend en waarschijnlijk onhaalbaar begrip. Nederland is betrokken geweest bij onder andere de 
Koreaanse Oorlog, 1950 tot de wapenstilstand in 1953, waar Nederlands vrijwilligers mee vochten, 
de Vietnam oorlog waar ook Nederlanders vochten, niet officieel, van 1955 tot 1975. en zo zijn er 
nog een aantal conflicten geweest waar Nederlanders bij betrokken waren. Ook zogenaamde 
vredesmissies waar Nederland aan mee deed en waar Nederlandse mannen gewond raakte en soms 
zelfs hun leven lieten.
Dit is niets nieuws, hoewel het aantal wel. Gevochten is er eigenlijk altijd wel in de loop van de 
geschiedenis, conflict na conflict. Er is altijd wel een heerser die het op heeft genomen tegen een 
ander heerser. Niets nieuws zou je zeggen.
Wat wel nieuw is de hoeveelheid misinformatie er verspreid wordt en hoe makkelijk politici het 
oppakken en hun eigen maken zonder het op feiten te controleren. We leven in een informatie 
tijdperk waar elk feit door meerdere bronnen nagekeken kan worden. Propaganda van en agressor 
verspreiden, op de feiten gewezen worden en toch niet veranderen omdat het binnen jouw ideologie 
niet uitkomt. De feiten verdraaien zo dat ze beter uitkomen. En de hardste schreeuwer heeft gelijk. 
En ik weet propaganda is van alle tijden maar daar werd doorheen gezien. Nu gaat de informatie 
heel snel de wereld over en gaat het een eigen leven leiden.

Superioriteit.
Steeds meer en meer staten en helaas politici en leiders voelen zich superieur tegen over zo beetje 
iedereen. Mijn wil is de juiste, ik ben beleid, en toch heb ik gelijk. Geconfronteerd met de feiten 
alles afdoen als nep nieuws. Er niet naar willen kijken.
Er is een conflict gaande in het Midden Oosten waarbij niet alleen twee volken tegen over elkaar 
staan maar vooral ook twee religies. En een keuze maken voor de één is duidelijk tegen de ander 
zijn. Geen enkele nuance. Het is zwart of wit en de middenweg lijkt onvindbaar.



Ben je niet voor de partij die de regering voor jou uitzoekt dan ben jij een misdadiger en dan mag jij
ook als crimineel behandeld mag worden. Zet jij vraagtekens bij de uitgekozen partij dan deug jij 
niet.
In het conflict aan de grens van Europa maken we van de agressor ineen het slachtoffer want het 
land dat hij binnen is gevallen was corrupt, was ooit extreem rechts, wordt geleid door een 
ondemocratisch gekozen leider, is… en vul maar in. Steun voor de agressor moet gevonden worden 
desnoods door de waarheid te verdraaien en grove leugens te verspreiden.

Zodra een ideologie de Grondwet wil omzeilen, de Volksvertegenwoordigring aan de kant wil 
zetten, het werk van rechter, advocaten en journalisten belachelijk maakt. 
De helft van de wereldbevolking als tweederangs ziet en deze medische hulp ontneemt of medische 
hulp zoeken strafbaar maakt. 
Zodra er een geloof is die iedereen die niet in hun heilig boek gelooft het recht op leven wil 
ontnemen en een ander geloof de schuld geeft van al hun ellende, en dit geldt voor zowel de 
christenen al de islamieten en de joden, ze beschuldigen elkaar van hun eigen gedrag. 
Als er mensen zijn die jou het recht van het hebben van een mening willen ontnemen. Die bepalen 
wie wel en wie niet rechten heeft. 
Die niet bestaande crisissen bedenken om hun plannen uit te voeren, die educatie willen beperken, 
weet dan dat de democratie die het fundament is van onze beschaving onder druk staat.
Zodra deze wegvalt omdat te veel mensen de ander kant op kijken, te veel mensen het normaliseren,
te veel mensen inschikken, valt de beschaving en vervallen wij in anarchie waarbij de hardst 
schreeuwende altijd gelijk heeft. Voor iedereen met een afwijkende mening is dan geen plaats meer. 
Dan is onze beschaving aan vervanging toe. 


