De enige constante in de geschiedenis is dat alles ooit zal veranderen. Niets blijft zoals het is.
Verandering is constant.

Verandering in de geschiedenis. Er zijn keizerrijken gekomen en verdwenen. Beschavingen komen
en gaan. Landsgrenzen verschuiven. Van het Romeinse Rijk, ooit het grootste rijk in Europa zijn
slechts herinneren over en hier en daar een bouwwerk dat ons blijft herinneren aan de glorie en
grootsheid. Ook Europa zag er honderd jaar geleden anders uit. Laat staan nog langer geleden.

Maar niet alleen in de geschiedenis veranderd alles constant. Kijk maar naar de mode door de
eeuwen heen. Het is vrijwel onmogelijk om vrouwen dezelfde kleding te laten dragen als de
vrouwen in het oude Egypte, mode van vijf jaar geleden wordt al niet meer gedragen, dat wil
zeggen door niemand meer dan alleen ik nog, mannen kleding verandert niet zo heel snel maar ik
ben dan ook wel erg mode bewusteloos. De modehuizen spelen daar ook op in door minimaal vier
keer per jaar met een nieuwe collectie te komen. De “oude” mode in de uitverkoop, of zoals ze dat
nu noemen de Sale, en de nieuwe mode in de rekken.

Ja ook de taal is aan verandering onderhevig. Er worden nu te pas en te onpas Amerikaanse
begrippen gebruikt waar hele goede Nederlandse woorden voor bestaan. Uitverkoop is nu Sale
geworden. Er worden geen broeken verkocht maar Pants. We zijn doorlopend flabergasted en
roepen OMG. Nederlands lijkt ouderwets te worden. Onze woordenschat wordt kleiner. Woorden
die onze grootouders gebruikte zijn niet meer in zwang. In dat verband moeten we ook naar de
scholen kijken, ook daar is het een en andere veranderd. Waar vroegen met een leesplankje lezen
geleerd werd doen we dat nu op een IPad. Topografie was een apart vak, nu kun je een navigatie
instellen zonder te hoeven weten waar Hendrik Ido Ambacht ook al weer ligt. We hadden vroeger
kleuterscholen en lagere scholen dat is nu de basisschool geworden. De CITO toets heeft een
andere naam, doorstromingstoets. (overigens was de CITO toets nooit verplicht).

Ook in de biologie veranderd alles, leven blijft leven. Al verdwijnen er elk jaar diersoorten, wij
lopen voorop in verminderende biodiversiteit, ik bedoel meer onze eigen biologie. Kijk maar naar
onszelf. We beginnen als baby. Huilen en luiers vullen is dan onze hoofdtaak. We leren kruipen en
uiteindelijk lopen. We beginnen de taal te begrijpen en gaan praten en krijgen dan vaak te horen
dat we stil moeten zijn. Uiteindelijk groeien we allemaal op tot volwassen mensen en wij kijken
dan met weemoed terug op onze jeugd. Vergeten is dat de moeilijk pubertijd, de kleuterjaren. De
basisschool en alle ellende die daarbij hoorde. We zijn opgegroeid en hopelijk wijzer geworden.

Wie denkt dat hoe de wereld er nu uitziet blijvend is komt bedrogen uit. Er zijn Oost Europese
staten uiteen gevallen en nieuwe ontstaan en niet eens lang geleden. Joegoslavié is nu Servié,
Kroati€é, Bosnié-Herzegovina, Slovenié, Kosovo. Tsjecho-Slowakije is Tsjechié en Slowakije
geworden. De Baltische staten zijn (weer) ontstaan en zo zijn er meer veranderingen ontstaan in de
wereld.

Er zijn in Azié landen onafhankelijk geworden. Kazachstan is er daar één van. Voor 1947 bestond
Israél niet, maar nog wel meer staten zijn pas na de Tweede Wereld Oorlog ontstaan. Kolonies
werden onafhankelijk en zelfs de oud kolonie Suriname werd in 1975 onafhankelijkheid. Landen
veranderen, er komen nieuwe bij en er verdwijnen landen. Rusland is hard bezig Oekraine te laten
verdwijnen en Israél doet zijn best om Palestina te laten verdwijnen.

Nee de wereld is aan verandering onderhevig. Niets blijft hetzelfde. De enige constante is
verandering.



In elk aspect van het leven is verandering niet alleen aanwezig maar noodzakelijk. Als wij niet
constant veranderen dan had de wereld er nu nog net zo uitgezien als duizenden jaren geleden.
Dan was de mens nog steeds ofwel eten aan het verzamelen in het bos of aan het jagen. Dan
hadden we nog steeds in plagge hutten gewoond en hadden we geen enkel idee van de
buitenwereld gekend. Er kwam landbouw en dat heeft ons veranderd, het wiel opende de weg
naar mechanica. Vrije tijd werd benut voor kunst in al zijn facetten. Architectuur,
beeldhouwwerken en schilderkunst. Het enige dat wij ons moeten afvragen is of de verandering
noodzakelijk is, wenselijk voor alle betrokken partijen, en worden we er beter van als mensheid. En
het antwoord is niet altijd positief.

Er zijn mensen, vooral met heel weinig historisch besef, die ons willen laten geloven dat de wereld
die wij nu kennen en de staten die er nu zijn eeuwig zijn en dat de cultuur verdedigd dient te
worden. Maar wat is bijvoorbeeld de Nederlandse cultuur.

Dansen wij nog steeds op klompen de polka? Woensdag gehakt dag, vrijdag vis. Wie doet het nog?
Cultuur is ook aan verandering onderhevig. De polka kennen we niet meer, we eten echt niet
allemaal gehakt op woensdag of vis op vrijdag. Ook de andere traditionele gerechten verdwijnen
langzaam uit de keuken. Stampotten en erwtensoep.

We nemen langzaam afscheid van onze cultuur en moderniseren het of we vervangen het meer
voor een eigentijdse cultuur. Het mooiste voorbeeld is in de muziek. Ria Valk is volledig vervangen
door Tayler Swift. Wie kent het duo Johnnie en Rijk nog met de klassieker “Oh Waterlooplein” of
het onvergetelijke “De Diligence” van de Selvera’s. Elk decennium kent zijn eigen muziekcultuur.

Maar ook in de filmwereld is niet alles gelijk gebleven. Westerns waarin Indianen werden
neergezet als slecht en dom mag niet meer, trillers werden steeds spannender. Vroeger in zwart
wit en zonder geluid. Nu is er geen film denkbaar zonder computer gegenereerde objecten, kijk
maar naar Avantar,of Lord of the Rings.

Maar ook in onze eetcultuur. We hebben nu vrijwel volledig de Amerikaanse Fast Food cultuur over
genomen. Maar ook uit andere landen. Het is misschien niet meer voor te stellen maar vroeger
was macaroni een nagerecht, net als rijst met boter en suiker. We hadden maar twee soorten
koffie, zwart of met melk, en al dan niet suiker.

En dan de feestdagen. Halloween heeft een omweg gemaakt van lerland naar Amerika en dan nu
ook hier. Net als het geven van cadeautjes met Kerst. Een dikke gezellige kerstman die ons komt
bezoeken zodra Sinterklaas het land uit is. De kerstman die wij nu kennen uit de VS is trouwens
bedacht door Coca Cola. Moederdag en Vaderdag en misschien straks ook nog Thanksgiving,
allemaal afkomstig uit de VS. Als er één cultuur is die de onze bedreigt is het wel de Amerikaanse,
en we staan het vrijwillig toe of eigenlijk we verwelkomen het van harte.

We leven nu in Nederland met min of meer vaststaande grenzen en met min of meer vaststaande
gebruiken, waarden en normen. Maar hoe kleiner de wereld wordt hoe meer we gaan overnemen
van andere, en zij van ons. Uiteindelijk zal de kroket de wereld veroveren. Door te reizen en landen
te ontdekken wordt onze wereld kleiner en gaan we uiteindelijk meer begrip hebben voor elkaar.
We zien de veranderingen gebeuren en sommige zijn best goed, misschien zelfs wel een
aanvulling. Vasthouden aan wat onze grootouders deden en vonden is niet alleen waanzin maar
vooral ook onzinnig. De wereld verandert zoals het hoort. Echt de enige constante is verandering.



