Onze vrijheden leveren we in, in stilte.

Nog maar heel kort geleden kwam de NOS met het bericht dat de gemeente Amsterdam kastjes
heeft opgehangen om te luisteren naar wat er op straat gebeurt. Er werd en wordt amper op
gereageerd. Geen enkele publieke verontwaardiging, geen Kamervragen helemaal niets gewoon een
bericht in de marge. Dat verbaasd mij, en aan de andere kant ook eigenlijk weer niet.

Vandaar mijn reactie.

Steeds meer camera’s in de dorpen en steden en nu het nieuwste. Niet alleen kan de overheid overal
en altijd naar ons kijken nu kunnen ze ook horen wat we zeggen, in Amsterdam hangen nu kastjes
waarmee ze kunnen horen wat er op straat gezegd wordt. En Amsterdam is een stad die dat ruiterlijk
toegeeft. Er zijn ook steden die er een beetje geheimzinnig over doen.

Waarom willen ze weten wie waar loopt en hoe laat, en waarom willen ze ook weten wat wij zeggen.
Is de wet op de privacy dan helemaal weg? En als ze meeluisteren naar wat we zeggen is dan de
vrijheid van meningsuiting verdwenen? Of ben ik nu te negatief.

Natuurlijk wij leven in een vrij land met een regering die ons in vrijheid laat leven, maar waarom dan
toch al die camera’s en afluister apparaten, waarom worden er in Nederland relatief de meeste
telefoons afgetapt. Allemaal vanwege het terrorisme natuurlijk en de oprukkende georganiseerde
criminaliteit die ook steeds harder wordt. Het gaat om onze veiligheid en wie niets verkeerd doet
heeft niets te vrezen. Dus waarom zouden we ons druk maken.

Maar waarom wil een land de hele bevolking in de gaten houden om een kleine groep tegen te gaan.
Waarom worden miljoenen in de gaten gehouden omdat we een paar gekken willen monitoren. En
waarom gaan wij daar zo makkelijk mee akkoord. Er is een land dat nog net even verder gaat en dat
is China. Daar koppelen ze de beelden aan allerlei gegevens zodat ze makkelijk jouw hele
geschiedenis kunnen opzoeken, jouw belastingaangifte, jouw internet geschiedenis en noem maar
op. Daar zijn geen geheimen meer mogelijk, allee nog in jouw eigen hoofd. Gaan we daar naar toe in
Nederland? Wat is de volgende stap.

Onze regering waakt over ons. Ze zullen er alles aan doen om schade te beperken. En niet allen
lichamelijke schade. Mensen die hier naar toe willen komen om iets te verkondigen dat wij niet leuk
vinden of waarvan wij geestelijke schade kunnen oplopen worden bij de grens al tegen gehouden.
Een Iman die mensen wil oproepen om de strijd aan te gaan tegen de Christelijke wereld wordt de
toegang tot Nederland ontzegt, een dominee die tegen homo’s wil preken komt het land niet binnen.
Onze regering waakt.

Nee vrijheid van meningsuiting geldt allen voor de ingezetenen en niet voor de gasten, en dat
bepaald gelukkig onze waakzame regering. Het is een straf uitdelen voordat er een misdrijf is begaan.
Nu alvast een boete omdat jij misschien straks wel door rood gaat rijden. Nu alvast een

Lever jouw vrijheid maar in, wij hebben het beste met u voor.

Maar wat nu als er een regering komt die vindt dat de rechten die wij nu als normaal beschouwen
helemaal niet normaal vinden. Die vinden dat onze rechten best wat ingekort kunnen worden of
exclusief moeten zijn voor bepaalde groepen, groepen die zijn bepalen.

Nee dat kan natuurlijk nooit gebeuren in Nederland. Net zo min als het een paar jaar geleden
onmogelijk leek dat er overal in de steden camera’s zouden hangen, vooral in winkelstraten want het
winkelende publiek is natuurlijk levensgevaarlijk. Of dat de overheid onze openbare gesprekken gaan
opnemen. Het zou nooit gebeuren dat we een gezondheidsverklaring op een draagbare computer
moeten dragen, een apparaat dat net zo makkelijk te kraken is als een open internet verbinding. Nog
maar een paar kaar geleden onmogelijk. Alleen het idee al was absurd.



Maar een overheid die alles van ons wil weten en die kan bepalen wat jij waar wel of niet mag en kan
doen, nee dat gaat in Nederland nooit komen. dat is onmogelijk. Zolang wij een gekozen
volksvertegenwoordiging hebben gaat dan nooit gebeuren. Want wij kiezen en bepalen. Wij bepalen
wat de gekozen leden in Den Haag doen.

Toen John De Mol bekende maakte dat hij een programma wilde maken over mensen in een huis om
die non stop te filmen (1999, Big Brother) werden er zelfs Kamervragen gesteld of dit niet een te
grote inbreuk was op de wet op de Privacy. Nu jaren later vinden wij het heel gewoon om gefilmd te
worden zodra wij ons buitenhuis begeven. Het hele land een groot Big Brother huis. Maar dan zonder
prijzen geld. Dus zeg nooit dat iets niet kan of niet gaat gebeuren.

Ja maar als jij niets gedaan hebt heb jij niets te vrezen, hoor je dan door de mensen die er niet echt
over na willen denken of door de mensen die het beroepshalve moeten verdedigen. Maar wie nu
onschuldig is kan in de toekomst ineens schuldig zijn. Schuldig zijn hangt niet alleen af van de wet
maar ook van die partij die de wet maakt en controleert. Wat nu als er een regering komt die vindt
dat iedereen die niet voor was een tegenstander is van hun vrijheid? Sta jij dan aan de goede kant,
wat dat dan ook moge zijn. Wat als we ineens geen geld of onvoldoende tijd hebben om
politiemensen op te leiden. Als we mensen zonder enige kennis van de wet ineens de straat opsturen
om de wet te controleren en dan ook met willekeur mensen aanspreken of nog erger berispen op
wat zijn onwettig gedrag vinden. Wat dan.

Of dat we mensen dwingen een gezondheidsverklaring mee te nemen en die te laten controleren
door willekeurige mensen zonder enige medische kennis. Oh nee dat gebeurt al.

In naam van terrorisme bestrijding leveren we vrijheden in. Maar als er iemand komt die die dreiging
weet te verhogen zonder transparantie. Of als de spanning bij onze buitengrenzen ineens oplopen en
we moeten reageren op een eventuele oorlogsdreiging. Gaan we dan over op nog meer inkorten van
onze vrijheid. Zelfs als we niet weten of alles wel echt is of niet. Vrijheden worden ingekort maar als
we vragen om transparantie komen de gezagdragers met dezelfde dooddoeners waar zij altijd al mee
komen. het is maar tijdelijk, het is voor uw eigen bestwil, het is allemaal goed doordacht, nee de
gegevens worden niet gebruikt voor commercieel gebruik.

We kunnen twee dingen doen. De technologie die ingezet wordt om onze vrijheid te beperken
negeren zoals we nu al doen of een keer heel hard NEE roepen. Maar in dit klimaat zal dat laatste wel
niet snel gebeuren. De leiders weten dat de meerderheid zal zwijgen, zoals altijd.

Wij geloven in het overweldigende geluid van de stilte. In het lied the Sound of Silence staat een
regel die zegt stilte zal groeien net als kanker als niemand het lef heeft de stilte te verbreken. Als we
onze stem niet gebruiken en maar blijven geloven in het geluid van de stilte dan staan we straks
naakt en gestript van onze vrijheid te kijken naar een overheid die alles van ons weet en alles met die
informatie kan en zal doen. Dan hebben wij onze vrijheid ingeleverd voor veiligheid en Benjamin
Franklin zei al dat jij dan alle twee niet waard bent.



